
 

 

 

 



 

Waarom Next Generation? 
Nog maar een aantal decennia terug was het in De Lier heel normaal om naar de 
kerk te gaan, heel je familie ging naar de kerk, samen met je klasgenoten ging je 
naar de catechisatie en later naar jongerenverenigingen. De leerkracht op school 
vertelde bijbelverhalen, je ging naar de christelijke sportclub. Kortom het christelijk 
geloof was in het dorp verankerd. ​
In een relatief korte tijd is de maatschappij ontzettend veranderd. Door de invloed 
van de ontzuiling, individualisering, welvaart, wetenschap en technologie is 
Nederland enorm geseculariseerd. We leven in een totaal andere wereld dan 50 jaar 
geleden. Gezinnen met thuiswonende kinderen hebben het druk met werk, school, 
sport en sociale verplichtingen. Geloven in God en naar de kerk gaan lijken daar niet 
meer in te passen. ​
Uit onderzoek van het CBS in 2023 blijkt dat nog maar 30% van de Nederlanders 
aangesloten is bij een christelijke gemeenschap. Daarvan gaat meer dan de helft 
zelden tot nooit naar de kerk. 5% van de Nederlanders gaat wekelijks naar een 
christelijke kerk. Daarvan is de grote meerderheid 60+.  

Het gaat ons aan het hart dat er zoveel (jonge) mensen niet meer verbonden zijn 
aan de kerk en niet meer bekend zijn met het goede nieuws van Jezus. Het 
evangelie biedt een antwoord op zoveel problemen die we zien in De Lier;   

▪​ Liefde (Gods liefde, naastenliefde) vs. Angst (voor dood, om er niet bij te 
horen, om niet goed genoeg te zijn) 

▪​ Vrede vs. Stress  
▪​ Vertrouwen (in God, in mensen) vs. Controle (maakbaarheid, uitsluiten 

risico’s) 
▪​ Welzijn (lichamelijk, geestelijk) vs. Welvaart (materialisme, hebzucht, status) 
▪​ Verbinding (eerlijke gesprekken, tijd voor elkaar) vs. Verstoppen 

(oppervlakkige vriendschappen, taboe-onderwerpen, te druk zijn)  
▪​ Heelheid (herstel, verzoening) vs. Gebrokenheid (gebroken gezinnen, 

verdeeldheid in kerken)  
▪​ Vrijheid vs. Verslaving (werk, presteren, alcohol, drugs, beeldschermen)  
▪​ Geven (goede doelen, elkaar helpen, compassie) vs. Nemen (egoïsme, 

uitbuiting gastarbeiders) 
▪​ Zelfvertrouwen (zelfliefde, acceptatie door God) vs. Onzekerheid (vergelijken, 

twijfel, slecht zelfbeeld)  
▪​ Gezondheid vs. Ziekte (mentale problemen, depressie, angst) 
▪​ Kameraadschap vs. Concurrentie (beter willen zijn dan een ander)  
▪​ Dialoog (open, waarderend, kwetsbaar) vs. Discussie (mijn/jouw waarheid, 

felheid)  
​
Met Next Generation willen we (jonge) mensen weer bekend maken met het goede 
nieuws van Jezus. We willen nieuwe vormen van kerk-zijn ontwikkelen die passen bij 
deze tijd, zodat volgende generaties zich thuis gaan voelen in de kerk.  

 



 

Onze Droom 

We dromen ervan dat (jonge) Lierenaren tot geloof komen en daardoor diepe 
blijdschap ervaren. We verlangen naar opwekking, vernieuwing en groei.   

We verlangen ernaar dat jong en oud verbonden zijn, elkaar versterken en 
aanvuren.  

We verlangen ernaar dat christenen over de kerkmuren heen in eenheid en liefde 
samenwerken aan Gods missie.  

We dromen van een beweging mensen die hun geloof handen en voeten geeft door 
kwetsbaren te helpen, recht te doen, liefde te tonen en ervoor zorgt dat Gods 
Koninkrijk groeit in De Lier.    

 

Ons Doel  
Wij geloven dat het doel van de kerk te vinden is in ‘de grote opdracht’ die Jezus zijn 
leerlingen meegeeft voordat Hij weer vertrekt naar de hemel;  

“Mij (Jezus) is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dus op weg 
en maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen. En hun te leren, 
dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En hou dit 
voor ogen, ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze 
wereld.” Mattheus 28:18-20.  

Het doel van de kerk is dus dat we van iedereen een ‘leerling’ van Jezus maken. Het 
is dus de opdracht van de kerk om mensen enthousiast te maken over Jezus, zodat 
men graag van Hem wil leren. En dat leren gaat niet alleen over kennis opdoen, 
maar het ook DOEN. Zijn goede voorbeeld volgen.  

“Ons doel is dat mensen Jezus (beter) leren kennen, zijn voorbeeld volgen en 
anderen hierbij helpen.”   

Kort gezegd; vinden, volgen, vertegenwoordigen. Dit noem je ook wel 
‘discipelschap’. Het gaat over Jezus’ onderwijs toepassen in je dagelijks leven. 
Hierdoor groeien we als persoon en gaan we steeds een beetje meer op Jezus 
lijken. In karakter en vaardigheden. Dit proces is nooit klaar, je kan je leven lang 
blijven leren, ontdekken en groeien. Dit proces lukt ook niet alleen, we hebben elkaar 
hierbij nodig. Eerlijke gesprekken waarin we elkaar steunen en uitdagen zijn hierbij 
helpend.  

 

 

 

 



 
Deze visual maakt de groei in discipelschap zichtbaar.  

 

Voor een foreigner 
(buitenlander) zijn 
de kerk, het 
christelijk geloof, de 
Bijbel en de persoon 
Jezus compleet 
nieuw. De sleutel is 
hen op te zoeken en 
te vertellen wat de 
kerk, het geloof, de 
Bijbel en/of Jezus 
voor jou betekent. 
Zo kan er interesse 
ontstaan.  

Bij een fan is de 
interesse in de kerk, 

het christelijk geloof, de bijbel en/of de persoon Jezus gewekt. Hij/zij staat open voor 
een gesprek over het geloof, wil wel een keer naar een christelijke activiteit of een 
stukje uit de Bijbel lezen.  

Een fan wordt een follower (volgeling) wanneer hij/zij overtuigt raakt en gaat 
geloven. Hier is overgave voor nodig. Hij/zij ziet zichzelf als christen, wil Jezus’ 
goede voorbeeld volgen en het christelijk geloof een plek in zijn/haar leven geven.  

Een friend (vriend) is iemand die groeit in geloof en relatie met Jezus. Hij/zij neemt 
eigenaarschap over het onderhouden van deze relatie. Er is sprake van interactie.  
Bijvoorbeeld door regelmatig te bidden, Bijbel te lezen, naar de kerk te gaan. Een 
friend is daarin niet meer afhankelijk van anderen.  

Ben je family (familie) dan ga je je bijdrage leveren. Je zet je gaven en talenten in 
tot opbouw van de (missie van de) kerk. Je geeft je geloof handen en voeten door 
andere mensen te helpen in hun noden of te helpen groeien in geloof. Je draagt 
Jezus liefde uit en zorgt daarmee dat Gods Koninkrijk groeit.  

Het doel van de kerk is dat mensen groeien in discipelschap, van de buitenste ringen 
steeds verder naar binnen.  

   

 



 

Onze doelgroep 
We richten ons voornamelijk op de generaties onder de 60 jaar, omdat die 
momenteel het minst betrokken zijn bij de kerk. We beseffen ons dat dit een grote 
doelgroep is, waarbinnen meerdere doelgroepen vallen;   

Kinderen (0-12 jaar)​
Tieners (12-16 jaar)​
Jongeren (16-25 jaar)​
Jong volwassenen (25-40 jaar)​
Volwassen (40-60 jaar)  

We zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn, die aansluiten bij deze generaties. Zo 
maken we de kerk toekomstbestendig en toekomstgericht. Maar als mensen boven 
de 60 zich thuis voelen bij deze vormen van kerk-zijn, zijn zij natuurlijk van harte 
welkom om mee te doen en mee te bouwen.  

We richten ons niet alleen op kerkleden, ook op randkerkelijken, onkerkelijken, 
geïnteresseerden en spirituele zoekers. Want ondanks de ontkerkelijking die de 
afgelopen decennia in heel Europa heeft plaatsgevonden, zien we zich ook een 
trend ontwikkelen van (jonge) mensen die het geloof (her)vinden.  

 

 

 

 



 

Waarden 
Onze waarden vertellen op welke manier we de dingen willen doen. Deze waarden 
vormen onze cultuur en moeten proefbaar zijn in alles wat we doen. 

1.​ Vertrouwen 

We denken niet klein over wat God wil en kan doen in een mensenleven en situatie. 
We willen niet werken vanuit eigen kracht en inzicht, we willen afhankelijk zijn van 
God en op Hem vertrouwen. 

2.​ Echtheid 

Geen maskers, authentiek, echt. We doen ons niet beter voor dan we zijn. We leren 
onszelf en anderen te zien, zoals God ons ziet; vol liefde. Relaties waarin je 
kwetsbare dingen kunt delen zijn belangrijk om hierin te groeien.  

3.​ Relatiegericht  

In alles wat we doen, willen we aandacht hebben voor de mens. We willen elkaar 
zien en betrokken zijn bij elkaar. We willen niet alleen maar evenementen 
organiseren, we willen mensen verbinden aan elkaar, zodat relaties groeien met 
liefdevolle en onverdeelde aandacht voor elkaar.   

4.​ Blijdschap 

Er mag gelachen worden en plezier worden gemaakt. Het leven met Jezus is lang 
niet altijd saai en bekrompen, maar kan vol uitdaging en plezier zijn. God gunt ons 
dat we blij en dankbaar zijn met elkaar en met alles wat Hij geeft. We wisselen 
serieuze activiteiten af met ontspanning, zodat hoofd en lichaam in balans zijn. 
 
Als je de eerste letters van de waarden van boven naar beneden leest, krijg je  
‘VERB’ Engels voor ‘werkwoord.’ Een passend ezelsbruggetje, aangezien we een 
actieve houding mogen hebben in het uitleven van deze waarden.   

 
 

 



 

Onze visie op kerk-zijn in de toekomst  
Veel ‘oude’ kerkvormen sluiten aan bij een maatschappij waarbij het christelijk geloof 
onderdeel van de cultuur was. Nu het ‘cultuurchristendom’ verdwijnt uit de 
maatschappij, zijn er nieuwe, andere vormen van kerk nodig.  

Bij het hoofdstuk “ons doel” las je dat het doel van de kerk is, dat mensen Jezus 
(beter) leren kennen, zijn goede voorbeeld gaan volgen en anderen hierbij helpen. 
Dit groeiproces heet discipelschap. Alles wat een kerk doet en organiseert zou dit 
leerproces moeten faciliteren/ ondersteunen. De manier waarop dat gebeurt is wat 
ons betreft niet heilig en kan aangepast worden, als dat beter is voor het doel. Dat 
zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn wordt ook wel ‘pionieren’ genoemd. We 
laten ons inspireren door wat Jezus zegt in Matteüs 18: “Want waar twee of drie 
mensen in Mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.”  

Het is dus belangrijk om (veel) verschillende activiteiten aan te bieden in de 
verschillende ‘ringen van geloofsgroei’ zie de afbeelding hieronder, zodat alle 
mensen de kans krijgen om een stukje verder te groeien.  

 

 

 



 
In de Bijbel en in de traditie van de kerkgeschiedenis zie je dat kerk-zijn gaat om drie 
dimensies; boven, binnen en buiten.  

 

De relatie met God, dit wordt ook wel ‘boven’ 
genoemd. Bij ‘boven’ draait het erom dat 
mensen zich samen met God verbinden. Dat 
kan bijvoorbeeld door Bijbel lezen, bidden, 
zingen, aanbidden, de stilte opzoeken. In die 
manieren ervaren ze iets van God. Dit kan 
alleen, in een groep of in een kerkdienst. 

 

 

De relatie met andere christenen, dat wordt ook wel ‘binnen’ genoemd. Het draait 
om het delen van het leven met elkaar: voor elkaar zorgen bij ziekte, met elkaar 
meeleven, feestjes vieren, je hart bij elkaar uitstorten, samen eten en lol maken. 

De relatie met alle overige mensen in de wereld, wordt ook wel ‘buiten’ genoemd. Je 
werkt mee aan Gods droom voor deze wereld, in woord en daad. Dat kan 
bijvoorbeeld door het praktisch helpen van vluchtelingen of pannenkoeken bakken 
met verstandelijk beperkten. Of Gods goede nieuws aan mensen vertellen die Hem 
nog niet kennen. 

In een kerk moeten deze drie dimensies evenredig vertegenwoordigd zijn. Waar ze 
elkaar overlappen, daar bruist het, is leven en groei, daar is iets proefbaar van Gods 
Koninkrijk.  

We willen dus activiteiten aanbieden in alle verschillende ‘ringen van geloofsgroei’ 
én dat boven, binnen en buiten evenredig vertegenwoordigd zijn.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

Aanpak:  
Wat willen we gaan doen om ons doel te bereiken?  
 
Groepen  
Bij Next Generation vinden we samenkomen in kleinere groepen belangrijk. Een 
kleine groep is een veilige plek om te groeien in het geloof en het leven te delen als 
christenen. Je kan in een groep goede gesprekken voeren, vriendschappen 
ontwikkelen, er voor elkaar zijn en van betekenis zijn voor een ander. Daarnaast 
word je gedaagd te groeien in discipelschap. De bijbel gaat open of je behandelt een 
boek en er wordt gebeden. In een groep doet ieders aanwezigheid er toe, want 
iedereen draagt bij en zet zijn/haar talent in. Om relaties goed te laten groeien is het 
ideaal dat een groep minimaal twee keer per maand bij elkaar komt. Het ideaal is dat 
elk betrokken gemeentelid onder de 60 jaar onderdeel is van een groep.    
 
Groepsleiders 
Voor het goed functioneren van groepen zijn groepsleiders cruciaal. Zij vormen een 
cultuur waarin discipelschap centraal staat. Dat is een flinke uitdaging, want daar 
komt relationeel, inhoudelijk en organisatorisch heel wat bij kijken. Tegelijk is 
het zijn van groepsleider een geweldige kans om te groeien! De groepen worden 
geleid door minimaal twee groepsleiders en krijgen ondersteuning d.m.v. training, 
coaching en intervisie. Er zijn ook groepen zonder leiding, de groepsleden verzorgen 
samen de inhoud.  
 

Groepen met leiding Zelfstandige groepen 

Kindergroepen  
Tienergroepen  
Jongerengroepen  
Gespreksgroepen  
Gezinsgroepen  

Gebedsgroepen  
BBB groepen (Bijbel lezen, bidden, 
bakkie)  
Sisterhood  

 
Connect Viering  
Elke derde zondag van de maand van half 12 tot half 1 is er een ‘Connect Viering’. 
Connect is engels voor verbinding. In deze viering verbinden we met God en met 
elkaar. Het is een eigentijdse viering met aanbidding o.l.v. een band. Een spreker 
neemt de mensen mee de Bijbel in en maakt de vertaalslag naar het dagelijks leven. 
Voor kinderen wordt ook gezorgd, er is oppas en kindernevendienst aanwezig.  
Na afloop is er een gezamenlijke lunch waar men elkaar kan ontmoeten en spreken. 
Er is een gebedsteam voor mensen die graag gebed willen ontvangen.  
De verantwoordelijkheid voor de viering wordt gedeeld door het 10x10 principe. Voor 
elke maand is er een ander organisatieteam, dat de inhoud van de viering verzorgt.  

 



 
Inloop met koffie is vanaf 10:45 uur, zodat de bezoekers van de Connect Viering de 
mensen van de half 10 eredienst kunnen ontmoeten en spreken.  
 
Gezinsdiensten   
Elke eerste zondag van de maand wordt de ‘gewone’ eredienst om half 10 extra 
toegankelijk voor gezinnen gemaakt. Er wordt kindernevendienst XL aangeboden óf 
er is een gezinsviering óf er is kliederkerk.  
 
Kampvuuravonden  
Elke tweede donderdag van de maand ontmoeten mannen elkaar rondom een 
vuurtje. Onder het genot van een bakkie en later op de avond een fris of biertje zijn 
er een hoop gezelligheid en goede gesprekken over het leven en geloof. De leeftijd 
van de mannen ligt grofweg tussen de 30 en 60 jaar, best gevarieerd dus. De locatie 
verschilt per maand, maar is altijd in De Lier of omgeving.  
 
Ladies Time 
Ladies time organiseert inspirerende evenementen voor vrouwen vanuit een 
christelijke basis met als doel dat vrouwen tot bloei komen. Hier komen veel vrouwen 
op af die normaal gesproken niet in een kerk komen.  
 
Alpha cursus 
Alpha is een kennismakingscursus met het christelijk geloof. Het bestaat uit 10 
dagdelen en een weekend. Cursisten eten samen, krijgen een inleiding over een 
christelijk onderwerp en gaan daarna in gesprek in een kleine groep. De ervaring 
leert dat het levensveranderend kan zijn om deel te nemen aan de Alpha cursus. 
Vaak groeien er vriendschappen en blijven ze samenkomen als (gespreks)groep. We 
bieden een aparte cursus aan voor jeugd 16-25 jr (Youth Alpha).  ​
 
Missionair kinderwerk  
Kliederkerk, Kerstmusical, Vakantie Bijbelfeest en activiteiten in het JeugThuis. Dit 
zijn leuke laagdrempelige activiteiten waar we veel jonge mensen van buiten de kerk 
willen bereiken. We laten hen op een speelse manier kennismaken met de verhalen 
van de Bijbel en de inhoud van het evangelie.  
 
Westlandbreed tienerwerk 
Samen met Dorpskerk Maasdijk, Evangelische Kerk Westland, De Nieuwe Rank 's 
Gravenzande en Pleinkerk Wateringen organiseren we 1x per maand een avond 
voor tieners vanaf groep 8. Deze evenementen zijn bedoeld om tieners uit 
verschillende kerken en dorpskernen samen te brengen voor een gezellige en 
verbindende tijd. Het is een afwisselend aanbod van Jeugddiensten, Spelavonden, 
Filmavonden en sport.  
 
Gebed 
Wij geloven dat gebed ontzettend belangrijk en krachtig is. Één kernteamlid van Next 
Generation is een aantal jaar geleden begonnen met bidden. Elke woensdag van 7 

 



 
tot 8 uur in ‘t JeugThuis. Bidden voor nieuwe generaties, voor kerkherleving, voor 
alle mensen in De Lier, voor het onderwijs enz. Ook voor persoonlijke noden wordt 
gebeden. Inmiddels is de groep flink uitgebreid, zijn er wekelijks zo’n 8 bidders 
aanwezig en ook in een whatsappgroep worden gebedsverzoeken gedeeld.  
 
Focus op groei (vormen van talenten)  
We willen dat de Next Generation beweging groeit. Daarvoor is het nodig dat veel 
mensen meebouwen door hun talent(en) in te zetten. Wij geloven dat God aan een 
ieder specifieke gaven en talenten heeft gegeven. We stimuleren mensen te 
ontdekken wat hun gaven en talenten zijn en willen hen helpen deze te ontwikkelen.  
 
Om te kunnen groeien is het nodig dat mensen actief worden en getraind worden in 
een rol, taak of verantwoordelijkheid. Dat doen we door bewust nieuw potentieel te 
benaderen, hen mee te laten helpen en hen stap voor stap meer 
verantwoordelijkheid te geven. Zie hier in het ‘vermenigvuldigingsvierkant’ 

 
 
Coaches dagen 
junioren (1) uit om te 
helpen (2) en mee te 
doen (3) en door te 
groeien naar het 
zelfstandig uitvoeren 
van de taak (4) en 
vervolgens zelf ook 
weer coach 
te worden. 
 
Het is niet alleen voor 
de groei van Next 
Generation goed dat er 
nieuw potentieel 
opgeleid wordt, het is 
ook goed voor 
discipelschap.  
 
 

"Ons doel is dat mensen Jezus (beter) leren kennen, zijn voorbeeld volgen en 
anderen hierbij helpen.” Anderen helpen in het proces van discipelschap hoort bij 
wat een discipel doet. Een discipel maakt nieuwe discipelen.  
 
​

 

 



 
Hoe verhouden zich deze ‘nieuwe’ vormen van kerk-zijn tot de 
‘oude/bestaande’ kerkvormen?  
 
Ten eerste is het goed om te beseffen, dat de vormen weliswaar anders zijn, maar 
dat veelal hetzelfde wordt beoogd: namelijk mensen in staat stellen hun relatie met 
God te versterken, vernieuwen, verbreden, verdiepen (boven); met elkaar een 
gemeenschap zijn die met elkaar meeleeft, voor elkaar bidt en omziet naar elkaar 
(binnen); getuigen zijn in deze wereld in dienstbaar zijn en omzien naar de 
kwetsbaren (buiten.)  
 
De nieuwe vormen mogen náást de oude/bestaande vormen bestaan. We proberen 
niet alle mensen in de eredienst van half 10 te ‘krijgen’. Het zal best even wennen 
zijn, een groep gezinnen die in het JeugThuis samenkomt op dezelfde tijd als de 
zondagse eredienst. Om dat te begrijpen moeten we ons beeld van kerk-zijn wat 
bijstellen. Kerk is niet een gebouw of een samenkomst op zondagochtend. Wanneer 
de Bijbel spreekt over de kerk, “de ecclesia,’ gaat dat over de mensen, de gemeente, 
de christenen. Wij zijn de kerk! En elke generatie mensen beleeft zijn geloof op zijn 
eigen manier, heeft specifieke behoeften. Daarnaast hebben mensen in de 
verschillende ‘ringen van geloofsgroei’ (zie afbeelding 5xF) verschillende behoeften. 
Dat vraagt om verschillende soorten activiteiten. 
 
Tegelijk proberen we alle mensen wél aan elkaar te verbinden. We moeten zoeken 
naar andere manieren om deze mensen aan elkaar te verbinden en met elkaar mee 
te leven. Zodat we ons wel één kerk kunnen voelen.   
 
Organisatorisch valt alles wat georganiseerd wordt voor 0-60 jaar binnen de 
Protestantse gemeente De Lier onder Team Inhoud van Next Generation. Het JAT 
vormt een subteam van team inhoud (zie organogram in de bijlage) en is 
verantwoordelijk voor alles tot 25 jaar. Hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen 
de oude/bestaande vormen en de nieuwe vormen. Ook qua PR wordt er geen 
onderscheid gemaakt: alles wat als doelgroep 0-60 heeft wordt gecommuniceerd en 
gepromoot via de Next Generation kanalen, of het nu een doopdienst om half 10 of 
een Connectviering. Ook worden alle ‘nieuwe’ vormen gecommuniceerd via de 
oude/bestaande kanalen zoals ramshoorn en samen. Door deze mix te maken 
geloven we dat de verbinding groeit en oud en nieuw elkaar kan elkaar versterken 
en aanvullen.  

​
 

 



 

Ontwikkelpunten 2025-2028 
 
Meer focus op groepen (2025) 

-​ Nieuwe groepen opstarten ( alpha, chosen connect, bbb, sisterhood).  
-​ Bestaande groepen meenemen in deze Next Generation visie; meer aandacht 

voor discipelschap. Waar mogelijk opschalen naar 2x per maand, ten 
behoeve van de groepsvorming en ontstaan van vriendschappen. 

-​ Mindset verandering in de gemeente; kleine groepen = ook kerk!   
 
Next Generation Viering optimaliseren (2025) 

-​ Kwaliteit vergroten.  
-​ Draagkracht vergroten door teams te vormen.  

 
Bekendheid vergroten / Doelgroepen bereiken (2025) 

-​ Evaluatie afgelopen seizoen onder kernteam en deelnemers. 
-​ Doelgroepen in kaart brengen.  
-​ ‘Kaartenbak’-gezinnen bezoeken.  
-​ Informatiekanalen inrichten om de doelgroepen te bereiken. (social media, 

whatsapp, maillijst.)  
-​ Bestaande informatiekanalen meer toegankelijk voor volgende generaties 

maken (bv. de website). 
 
Nieuwe vormen van Kinder/Jeugdwerk ontwikkelen (2026-2027) 

-​ Huidige vormen evalueren. 
-​ Draagkracht en behoefte peilen onder gezinnen met kinderen.  
-​ Kijken bij andere kerken/initiatieven.  
-​ Activiteiten voor kinderen en tieners in het JeugThuis. 

 
Draagkracht vergroten / Doelgroep activeren (2026-2027) 

-​ Vanuit het idee dat God iedereen unieke gaven en talenten heeft gegeven om 
te dienen in de maatschappij en Gods Koninkrijk: ontdekken wat je talenten 
zijn en werken vanuit je passie.  

-​ Deze visie delen en mensen uitnodigen mee te bouwen aan deze beweging.  
 
Samen geld geven (2026-2027) 

-​ Mensen uitnodigen bij te dragen. Via collectes, maar ook maandelijks. 
Vrienden van Next Generation?  

-​ Mensen die wel betrokken zijn bij Next Generation, maar geen lid zijn van de 
PG De Lier, een abonnement aanbieden op NG?  

-​ Fondsenwerven.  
 
Missionaire en Diaconale activiteiten (2027-2028) 

-​ Jongere generaties laten aansluiten bij het diaconale werk dat de gemeente 
kerk al biedt. 

 



 
-​ Nieuwe vormen van diaconaal werk: bv. de ‘klusbus’  
-​ Nieuwe vormen van missionair werk: bv. de barista bakfiets. 
-​ Aansluiten bij Hip Helpt? 

 
Verbinding tussen jong en oud vergroten (2027-2028) 

-​ Zoeken naar manieren om samen te vieren.  
-​ Zoeken naar manieren om samen te verbinden; Wijkbijeenkomsten zoals 

walking diner, Coach relaties.   
-​ Next Generation stukjes publiceren in Samen & Ramshoorn.  

 


